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Lời tựa 3: Lão Pháp Sư Tịnh Không - Khiêm Hạ, Kính Lão, Tôn Hiền

(Trung Tây Tùy Công)

Tôi là một trong những người có duyên được thọ giáo với pháp sư Tịnh Không, 
nay lại có cơ duyên được viết bài này, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự. Pháp duyên 
của tôi với lão pháp sư bắt đầu từ tháng 4 năm 2002, lão pháp sư đã đến Nhật Bản 
vào mùa hoa anh đào nở rộ, và khai thị tại chùa Quán Thế ở Kyoto - nơi tôi đảm 
nhiệm chức trụ trì lúc bấy giờ. Sau đó, trong quyển Chín Mươi Năm Cuộc Đời Của 
Lão Pháp Sư Tịnh Không, tôi cũng viết một đoạn kể lại pháp duyên khó quên này. 
Năm 2001, khi tôi đi thăm pháp sư Minh Sơn đang dưỡng bệnh ở gần Thái Hồ thành 
phố Vô Tích, đồng thời cũng đến chiêm bái chùa Tường Phù. Trong quyển Nhật Ký 
Của Pháp Sư Minh Sơn, khi miêu tả về nhân đức của lão pháp sư đã viết rằng, lão 
pháp sư “khiêm hạ, kính lão, tôn hiền”, tôi khi đó vô cùng cảm động.

Chính nhân đức này đã mãi luôn thu hút rất nhiều người có duyên theo pháp 
sư học tập, tôi cũng là một trong số đó.

Bất luận là những người học tập qua vệ tinh ở các nơi trên thế giới, hay những 
người có duyên trực tiếp thân cận với lão hòa thượng, tất cả đều bị nhân đức của lão 
pháp sư nhiếp thọ. Khi tiễn lão pháp sư tại sân bay quốc tế Kansai, tôi đã chân thành 
thỉnh cầu: “Xin ngài làm người thầy chỉ đường cho cuộc đời con”, khi đó lão pháp 
sư chỉ mỉm cười đáp lại, tôi vẫn không hiểu nụ cười ấy biểu đạt hàm ý gì.

Năm ngoái, năm 2018, trong hội nghị quốc tế tại trụ sở UNESCO ở Paris, tôi 
lại một lần nữa gặp lão pháp sư, lúc đó tôi lại thỉnh cầu được làm đệ tử của ngài, lão 
pháp sư vẫn chỉ mỉm cười đáp lại tôi.

Thật ra, ngay từ khi pháp duyên bắt đầu, tôi đã tự xem mình là đệ tử của lão 
pháp sư rồi.

Lão pháp sư từng dạy tôi rằng: “Tuyệt đối không tức giận, không nói xấu 
người khác”, lời giáo huấn của ngài tôi sẽ ghi khắc trong lòng.

Trong đời ác năm trược hiện nay, chỉ có tuân theo lời giáo huấn của lão pháp 
sư thì những ngày tháng an lành và hòa bình mà người dân trên thế giới mong đợi 
mới có thể trở thành hiện thực.
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Chân thành nguyện cầu cho lão pháp sư - người được nhân dân toàn thế giới 
kính yêu, pháp thể an khang! Tôi mong rằng trong tương lai không xa có thể có 
duyên phận lại được bái kiến lão pháp sư. Khi ấy, tôi sẽ lần thứ ba thỉnh cầu làm đệ 
tử của ngài, không biết lúc ấy lão pháp sư sẽ mỉm cười như thế nào để đáp lại tôi, tôi 
rất háo hức mong chờ.

Tiểu sử Trung Tây Tùy Công:

Năm 1949, sinh tại Wakayama, Nhật Bản.

Năm 1972, thọ giới dưới tòa của pháp chủ đời thứ 77 là sư Trường Không Tấn 
Long tại Tổng bản sơn chùa Quang Minh.

Năm 1974, tốt nghiệp trường Cao đẳng Tây Sơn.

Năm 1982, hoàn thành các tín chỉ của chương trình tiến sĩ tại khoa Nghiên cứu 
Văn học của viện Đại học trường Đại học Otani.

Hiện đang là giáo sư, tiến sĩ văn học, hiệu trưởng trường Cao đẳng Tây Sơn 
Kyoto, là thành viên hội đồng trị sự của Hiệp hội Phật giáo Nhật Bản, thành viên hội 
đồng trị sự của học hội Phật giáo Ấn Độ học của Nhật Bản, ủy viên cố vấn của hội 
Sử học Phật giáo, trụ trì chùa Quán Thế ở Kyoto, trụ trì chùa Bạch Ông ở Hải Nam

Các trước tác gồm:

 Giảng Nghĩa Lục
 Giảng lục Một Đoạn Tin Nhỏ
 Giảng lục Đăng Sơn Trạng
 Nghiên cứu về Tịnh Độ giáo của Chứng Không
 Một lời cầu nguyện - Đại ý niệm Phật - Tranh vẽ hành trạng của Pháp 

Nhiên thượng nhân quyển 47 - Ngự văn liên quan đến nhất tâm chuyên niệm.

Tham gia biên tập:

 Giảng đường nhân ái hòa bình - Trả lời câu hỏi của giáo sư Trung Tây 
Tùy Công

 Từ điển Chứng Không
 Vô Lượng Thọ Kinh Chú Thích Tùng Thư (giám sát biên tập)
 Ngũ Trùng Tương Truyền Hội Khuyến Giới Cương Yếu
 Tân Toản Tịnh Độ Tông Đại Từ Điển (đóng góp biên soạn)
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 Pháp Ngữ Giảng Lục - Học Tập Pháp Nhiên Thượng Nhân v.v..

hân Giáo Của Hòa Thượng Tịnh KhôngThân Giáo Của Hòa Thượng Tịnh 
Không


